
Mother nature’s son 

Natuurbeleving is als een zwerfkat struinen  
langs groene kijkvensters 

is als een vossenwelp ingewijd worden in de hoorbare stilte 
is als een reebok dartelen van zonnebalk naar zonnebalk. 

 
En natuurbeleving is als een eikenblad neertuimelen  

in het mostapijt 
als een rietstengel je huik naar de wind hangen. 

 
Natuurbeleving is als een pissebed voorwereldlijk tankje spelen. 
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